
İSTE BU ŞEKİLDE 

RESULLER İMTİHAN OLUNURLAR 

DAHA SONRA AKIBET 
ONLARINDIR 

ŞEYH EBU MUS’ABEZ-ZERKAVİâ 





Türkçe Yayınlandığı Tarih: 
Zilkade 1438 


Eserin Orijinal Adı ve Yayınlanma Tarihi 

LgJ Vi jAj (jJuuü (JmjjJI ıZUlıSğ 

11 Zilhicce 1425 


Çeviri: 

HİMMETOFİSİ 



İSTE BU ŞEKİLDE 

RESULLER İMTİHAN OLUNURLAR 


DAHA SONRA AKIBET 
ONLARINDIR 


SEYHEBU MUS’ABEZ-ZERKAVİâ 


HİMMET OFİSİ 



"Elif Lâm Mim. İnsanlar, (sadece) 'İman ettik' diyerek, sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? 
Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır." 
[Ankebut, 1-3] 

Yardımıyla İslam'ı izzetli kılan, kahrıyla şirki zelil kılan, işleri emriyle evirip çeviren, kâfirleri yavaş yavaş tuzağına çeken, adaletiyle günleri dönüşümlü kılan ve faziletiyle akıbeti muttakiler için kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah'ın İslam'ın fenerini kılıcıyla yükselttiği kişiye olsun. 

Bundan sonra; 

Seçkin kelimelerin yoluyla gönderdiğim, işte sana yeni bir öğüt geldi... 

Savaşın ve savaş seslerinin eşiğinde duran bir askerden... 

Yürekten ve can-ı gönülden şefkatli bir yürek atışı sana geldi... 

Ebu Musab ez-Zerkavi'den, onu bu çağın ehlinden ve yiğitlerinden görenlere; 

Büyük şan ve şeref sahibi mahzun ümmetin acıları beni üzmeye devam ediyor. Azarlanmış ümmetin vücutları benden uzak durmaya devam ediyor. 
Alçak şer türlerinden hain eller onu zehirledi. 
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Zillet ve horluk örtüsüne yaslandı. Hainlik ve kahır kâselerinden yudumladı. Vaciplerinden ve önemli işlerinden geri bırakıldı. Hayallerinden ve emellerinden engellendi. 

Hastalık, cesedin diğer uzuvlarını tahrip etmeye başladı. Bir kazığa bağlanıp ıssız bir yere atıldı. 
Yeryüzünün vahşi kurtları üzerine üşüştü. Mafsalları pençeler ve köpek dişleri arasında parçalanır oldu. Bu durum, İmam Ahmed ve Ebu Davud'un Sevban'dan %> rivayet ettiği Nebi'nin |§ sözüdür. 
Allah Resulü gf| şöyle buyurmaktadır: 

"Yiyicilerin tabakları üzerine üşüşmeleri gibi ümmetlerin (diğer milletlerin) her taraftan sizin üzerinize üşüşmeleri yakındır. Dedik ki: ey Allah'ın Resulü! Bu, bizim o zaman az olmamızdan dolayı mıdır? Dedi ki: Siz o zaman çok olursunuz, lâkin selin önündeki çerçöp gibi olursunuz. 
Düşmanlarınızın kalplerinden sizin heybetiniz çıkar ve sizin kalplerinize de vehn girer. Dedik ki: Vehn de nedir? Dedi ki: Hayatı sevmek ve ölümü kerih görmektir." Ahmed'in rivayet ettiği başka bir rivayette ise şöyle geçer: "Hayatı sevmeniz ve savaşı kerih görmenizdir." [Sünen, Ebu Davud, Hadis No: 4297; Müsned, Ahmed bin Hanbel, Hadis No:8713 ] 

Ey İslam ehli bilin ki; ibtila, "Lailaheillalah"m şu yeryüzüne indiği günden beri devam edip gelen uzun bir tarih ve uzun bir kıssadır. Nebiler ve 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sadıklar ibtila olundular. Aynı şekilde muvahhid imamlarda ibtila olundular. 

Her kim nefsini "Lailaheillalah"ı yüklenmeye, ona yardım etmeye ve onu yeryüzünde ikame etmeye hazırlarsa, bela, sıkıntı ve yorgunluk gibi bu şerefli amelin bedelini ödemesi gerekir. 

Sen bunların neresindesin? Bu yol, Âdem'in §İb meşakkat çektiği, Nuh'un §İb kendisi için haykırdığı, Halil'in ı§b ateşe atıldığı, İsmail'in §İb kurban edilmesi için yere yatırıldığı, Yusuf'un sik az bir değere satıldığı ve hapis yattığı, Zekeriya'nm §ib testereyle biçildiği, efendi ve iffetli Yahya'nın §İb boğazlandığı, sıkıntının Eyyüb'ü §İb daralttığı, Davud'un Ut ağlayışını fazlasıyla artırdığı, İsa'nın §İb vahşi hayvanlarla yürüdüğü, fakirliğe ve türlü türlü eziyetlere maruz kalan Muhammed'in f§ yoludur. Sen ise oyun ve eğlence ile mi oyalanıyorsun? 

Allah H yaratıkların bazısını bazılarıyla imtihan eder. Kâfiri mü'min ile imtihan ettiği gibi mü'mini de kâfirle imtihan eder. İmtihanın bu çeşidi, mü'min ve kâfir herkesin ortak böleni olan imtihan türleridir. 
Allahu Teâla şöyle dedi: "Mülkün elinde bulunduğu (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir. O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. [Mülk, 1-2] 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Müslim Allah Resulü'nden gf|, O da Rabbinden H şunu rivayet eder; "Ben seni ancak imtihan etmek ve seninle (insanları) imtihan etmek için gönderdim" [Müslim, Hadis No:63-2865] 

Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz kadar, Yahya Hl gibi bir kısım Nebileri, düşmanları onları öldürmüş ve onlara müsle (azalarmı parçalama) yapmıştır. Göğe yükseltilen İsa §ib ve Şam'a hicret eden İbrahim M gibi bir kısım Nebiler ise, kavimleri onları öldürmeye teşebbüs ettiklerinde onlardan ayrılarak kendilerini kurtarmışlardır. 

Mü'minlerden ise, azabın en kötüsüne uğratılanları görmekteyiz. Onlardan bazıları ateş hendeklerine atılmakta, bazıları şehid olmakta, bazıları sıkıntı, meşakkat ve zulüm altında yaşamaktadır. 
Yurtlarından atıldıkları, öldürüldükleri ve işkenceye uğratıldıkları halde Allah'ın onlar için dünya hayatında vadettiği zaferi nerede? 

Ibtila, Allah'ın tüm yaratıkları üzerindeki kaderidir. 
Lâkin bu ibtila, Allah'ın yardımını celbeden hayırlı kulların üzerindeki şiddeti daha çok artar ve daha çok büyür. Bu seçkin kullara arınma, ayıklanma ve terbiye dersleri gerekir. 

Sa'd bin Ebi Vakkas'tan rivayet edildiğine göre Nebi H şöyle buyurmuştur: "İnsanlar içinde en ağır imtihana çekilenler peygamberler ve daha sonra 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salihlerdir. Daha sonra sırasıyla (derece bakımından) onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir. 
Kişi dinine göre müptela kılınır (imtihana çekilir). 
Eğer dininde sağlam ise imtihanı (göreceği bela ve musibet) artırılır. Eğer dininde gevşek ise imtihanı hafifletilir. Kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürüyene kadar, bela o kimseyi devamlı takip eder." 
[Müsned, Ahmed bin Hanbel, Hadis No: 1481; Tirmizi, Hadis No:2398] 

Beyhaki Şuabu'l İman adlı eserinde, Taberani Mu'cemu'l Kebir adlı eserinde ve İbn-i Sa'd ise Tabakat adlı eserinde Abdullah bin İyas bin Ebi Fatıma o da babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre şöyle dedi: "Ben Allah Resulü'nün g§ yanında oturuyorken Allah Resulü |§ şöyle buyurdu: Kim sıhhatli olup hastalanmamak ister? Dedik ki; Ey Allah'ın Resulü bizler isteriz. Allah Resulü |§ şöyle dedi: Yapmayın! Bizler bunu, onun yüzünden anladık. Allah Resulü gf| dedi ki; saldıran bir merkeb gibi olmak ister misiniz? Sahabeler dedi ki; hayır, ey Allah'ın Resulü! Allah Resulü gf| dedi ki; Sizler bela (musibet) ve kefaret ashabı (günahları bağışlanan) olmak istemez misiniz? Sahabeler dediler ki; evet. 
Ey Allah'ın Resulü! Allah Resulü |§ dedi ki; Allah'a yemin olsun ki, Allah % ancak mü'min bir kula iyilik yapmak istediği için ona musibet verir. Onun Allah katında öyle bir derecesi vardır ki, bir kul, musibet ondan zail olmadan o musibet vesilesi ile ulaştığı dereceye hiçbir ameli ile ona erişemez." [Taberani, 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Mu'cemu'l Kebir, Hadis No:813; Beyhaki, Şuabu'l İman, Hadis No:9393] 

Cabir'den %> rivayet edildiğine göre Allah Resulü H şöyle buyurdu: "Afiyet ehli kıyamet günü, musibet ehlinin erişeceği sevabı gördüklerinden ötürü (dünyada iken) derilerinin makasla kesilmiş olmasını isterler." [Beyhaki, Sunenu'l Kubra, Hadis No:6553; Tirmizi, Hadis No: 2402] 

Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah |§ şöyle buyurdu: "Dünya nimetlerinden en çok yararlanan bir kişi kıyamet günü getirilir ve Allah H,: 'Onu cehenneme bir kere daldırın' der. 
Daha sonra bu kişi getirilir ve Allah H şöyle der: 'Ey âdemoğlu! Sen hiç nimete eriştin mi? Hiç göz aydınlığı gördün mü? Hiç sevinç yaşadın mı?' Kul der ki; 'İzzetine yemin olsun ki; hayır!' Daha sonra Allah üç 'Onu ateşe geri götürün' der. Daha sonra dünyada iken en şiddetli belalara uğramış biri getirilir. Allah Tebareke ve Teâla der ki; 'Onu bir kere cennete daldırın.' Daha sonra o kul getirilir ve Allah % şöyle der: 'Ey âdemoğlu! Sen hiç sıkıntı gördün mü?' O kişi der ki; 'İzzetine yemin olsun ki; hayır!' 
Şuana kadar hiçbir sıkıntı görmedim.' " [Müslim, Hadis No: 55-2807; Müsned, Ahmed bin Hanbel, 13660] 

Şakiku'l Belhi der ki: "Her kim sıkıntının sevabını görürse sıkıntıdan çıkmak istemez." 
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Allah üs, dinin yasalarını tamamlayıcısı olarak cihadı meşru kılmıştır. Onun derecesini öyle yükseltti ki. Rabbani mükellefiyetin zirvesi haline geldi. Onda, nefislerin kerih gördüğü ve korktuğu şiddet ve belayı kıldı. Daha sonra onu, imanın cevherine ve tevhidin sırlarına sevdirdi ve yakınlaştırdı. İmanında sadık ve güçlü olanların dışında hiç kimse onu talep etmez. "Mü'minler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır." [Hucurat, 15] 

Cihadın hakikati; nefsin, Rabbinin ve yaratıcısının emirlerini yerine getirmek ve buna tekrar yönelmek için kendisini O'na soyutlaması ve parlatmasıyla ayakta kalır. Bu da ancak bu yolun sıkıntı ve meşakkatlerle kuşatılmasıyla gerçekleşir. 
Bundan dolayı Allah H şöyle buyurmaktadır: "Allah dileseydi, onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Onları hidayete erdirecek ve durumlarını düzeltip ıslah edecektir. Ve onları, kendilerine tarif edip tanıttığı cennete sokacaktır." 
[Muhammed, 4-6] Ve şöyle buyurmaktadır: "Eğer Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapandır." [Bakara, 253] 

İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde şunları 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söylemektedir: "Yani kişi, dostunu açığa vuracağı ve düşmanının rezilliğini ortaya koyacağı, sabırlı mü'minin günahkâr münafıktan ayır edileceği bir meşakkate uğraması lazımdır. Bundan kasıt ise; Allah'ın % mü'minleri imtihan ettiği Uhud günüdür. Bununla imanları, sabırları, dayamklıkları, sebatları ve Allah ve Resulüne olan itaatleri ortaya çıktı. Ayrıca bununla Münafıkların perdeleri yırtıldı, cihada olan muhalefetleri, korkup geri kaçmaları ve Allah ve Resulüne hainlikleri ortaya çıktı. 

Ey Allah'ın kulları! Allah'ın S şu ayetini tefekkür edin. "İnsanlardan kimi, Allah'a bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O, hem dünyasını, hem de ahiretini kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir." [Hac, 11] 


Bagavi tefsirinde İbn-i Abbas'tan ifj şunları rivayet etmektedir: "Araplardan bazı adamlar Allah Resulüne |§ iman edip İslam'ından sonra çocuğu olduğunda ve nesli devam edip malı çoğaldığında şöyle derdi: 'Bu güzel bir dindir. Bu harika bir dindir.' Ve bu şekilde imanına devam eder ve imanında sebat ederdi. Lâkin İslam'ından sonra çocuğu olmadığında, atları ve malları çoğalmayıp ona kıtlık ve kuraklık isabet ettiğinde şöyle derdi: 'Bu kötü bir dindir.' Daha sonra dinini 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terk edip dininden çıkardı ve küfrü ve inadı üzere kalırdı. 

Seyyid Kutub ü, şöyle diyor: "Vicdanların mutlaka musibetler yolu ile eğitilmeli, hak mücadelesi uğrundaki kararlılık derecesinin ise korkularla, ağır belâlarla, açlıkla, mal, can ve ürün kayıplarıyla denenmeli, sınavdan geçirilmelidir. Mü'minin, inancının yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu musibetler kaçınılmazdır. Çünkü mü'minler inançları uğrunda ne kadar yükümlülüklere katlanırlarsa, inançlarının vicdanlarında kazanacağı değer o oranda yükselir. Bağlılarının, uğrunda yükümlülüklere katlanmadıkları ucuz ve düşük maliyetli inançlar daha ilk darbe ile karşılaşılırkarşılaşılmaz kolayca feda edilebilir. 

Demek oluyor ki, bu durumlarda katlanılan yükümlülükler, herhangi bir inanca, bağlılarının vicdanında değer kazandıran, psikolojik bir bedeldir. Söz konusu inancın başkalarının vicdanında da değer kazanabilmesi için öncelikle bağlılarının bu bedeli ödemeleri gerekir. Mü'minler inançları uğrunda ne derece acılara katlanırlarsa, ne oranda fedakârlıklara girişirlerse inançlarının vicdanlarındaki değeri daha da artar, ona daha sıkı biçimde bağlanırlar. 

Bu böyle olduğu gibi, söz konusu inancın değerini yabancıların kavrayabilmeleri için bağlılarının 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onun uğrunda musibetler ile karşılaştıklarını ve karşılaştıkları musibetlere sabretmelerini görmeleri gerekir. 

Ayrıca sözünü ettiğimiz musibetler, bu inancın bağlılarının bel kemiklerinin sağlamlaşması ve dinamiklik derecelerinin artması için de gereklidir. 
Sebebine gelince, sıkıntılar; mü'minin potansiyel güçlerini, saklı enerjilerini harekete geçirir, onun kalbinde ancak musibetlerin darbeleri altında keşfedebileceği gizli çıkış ve nüfuz kanalları açar, vicdanında ancak gözlerdeki perdeyi kaldıran, kalplerin pasını silen sıkıntı ortamı içinde yeşerebilecek doğru değer yargılarının, ince ölçülerin ve isabetli düşüncelerin gelişip serpilmesini sağlar. 
[Fi-zilali'l Kur'an, C.l, S.145.] 


İmam Şafi'ye soruldu: "Mü'min için imtihan edilmek mi yoksa temkin mi daha hayırlıdır? İmam şafi dedi ki; "Yazıklar olsun sana! Temkin ancak beladan sonra gelir." 

Safvan bin Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: "Ben Humus'un valisi iken Dımeşk ehlinden kaşları düşmüş yaşlı bir adama bineği üzerinde savaşa gitmek isterken rastladım. Ona dedim ki; "Ey amcacığım! Allah seni mazur görmüştür." Her iki kaşını kaldırarak şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu! Allah H bizi gerek hafif gerek ağır olarak savaşa çağırmaktadır." 
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Dikkat edin! Allah kimi severse ona bela verir... 
Sıkıntılı günler için sabredin. Muhakkak ki; akıbet sabredenindir. 

Sabır ancak bana yazılan şeyleredir. 

Yakında Allah sıkıntıyı giderecektir. 

Benzerlerin için sıkıntıdan sonra rahatlık takip eder. 


Seyyid Kutub a şöyle dedi; 

İman, sırf dille söylenen bir söz değildir. İman, birtakım yükümlülükleri olan bir gerçektir. 
Kendine özgü ağırlıkları bulunan bir emanettir. 
Sabretmeyi gerektiren bir cihaddır. Katlanılması zorunlu olan bir çabadır. Bu yüzden, insanların "inandık" demeleri yeterli değildir. Sınavdan geçirilmeden, bu sınav esnasında kararlılıklarını ortaya koymadan, bu sınavdan cevherleri arınmış, kalpleri berraklaşmış olarak çıkmadan sırf böyle bir iddiada bulunmakla bırakılmazlar. Tıpkı ateşin altını eriterek, saf altın madeni ile karışımında bulunan diğer değersiz madenleri birbirinden ayırması gibi altının eritilerek saflaştırılmasıdır. Fitne kelimesinin sözlük anlamı budur. Bu açıdan kelimenin kendine özgü bir anlamı, bir çağrışımı ve bir işareti vardır. 
Aynı şekilde sınavlarda kalpleri şekillendirir. İşte, bu iman uğruna sınavdan geçirilme olgusu, yüce Allah'ın ölçüsünde değişmez bir temel, her zaman geçerli olan bir kanundur! " Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. 
Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. " [Ankebut, 3] 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Kuşku yok ki, iman, yüce Allah'ın yeryüzündeki emanetidir. Bu emaneti ancak ona lâyık olanlar, onu taşıyacak güce sahip bulunanlar, kalplerini tüm diğer duygulardan soyutlayıp, içtenlikle ona özgü kılanlar yüklenebilir. Onu rahata ve konfora, huzur ve güvenliğe, nimet ve aldanmaya tercih edenler taşıyabilirler bu emaneti. Bu emanet, yeryüzü halifeliğidir. İnsanları Allah'ın yoluna sevk etme, yüce Allah'ın mesajını insanların hayatında gerçekleştirme görevidir. Hiç kuşkusuz bu, onur verici bir emanettir. Ve bu emanet oldukça ağırdır. Bu emanet, insanların yerine getirmekle yükümlü oldukları yüce Allah'ın bir emridir. Bu yüzden sınamalara sabredecek şekilde özel yöntemle hareket etmek gerekmektedir. [Fi-Zilali'l Kur'an, C.5, S.2720] 

Allah yolunda cihadın yolunda yürüyen savaşçıların, savaşın tabiatım, talep ettiği hedefine doğru giderken ki; isteklerini ve Salihlerin kanlarıyla ibadet etmesi gereken yolunu iyi kavramaları gerekir. Bu yolun, arkadaşları ve sevdikleri kaybetme yolu, dostları ve vatanı terk etme yolu olduğunu idrak etmesi gerekir. Nitekim Nebilerden sonra mahlukatm en hayırlıları olan Allah Resulü'nün |§ ashabı, hicretin acısına, malın, ehlin ve evin kaybedilme sıkıntısına Allah için katlandılar. Peki, biz bunların neresindeyiz? 

Bu mücahid grubun, yürüdüğü bu yolunda. 
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bazı emirlerin ve kardeşlerin kaybedilmesi gibi ona gelen sıkıntılar üzerine sabretmesi ve ecrini Allah'tan beklemesi, onların yolunda yürümesi ve bunun Allah'ın sünneti olduğunu bilmesi gerekir. Yine bilmesi gerekir ki; Allah H bu ümmetten Salih kullarını seçmektedir. Zafer için acele etmemesi gerekir. Çünkü Allah'ın vaadi hiç şüphesiz gelecektir. Her Müslüman bilmesi gerekir ki; yol uzasa da, sıkıntılar çoğalsa da ve bu yolda yürüyenler azalsa da hakka tabi olmak ve buna sabretmek zafere giden en kestirme yoldur. Yolu kolaylaşsa da ve o yolda yürüyen, zaferin yakın olduğunu zannetse de haktan ayrılmak ancak yalnız bırakılmayı beraberinde getirir. Onun bu zanları vehimden öte bir şey değildir. 

Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. 
(Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." [Enam, 153] 

İşte cihad budur. Zirve ve meyve budur. 
Zafer, uzun sabırdan ve savaş alanlarında uzun bekleyişten sonra gelir. Düşmanların kazanılması ve sıkıntılarına sabredilmesi için birbirini takip eden aylar ve seneler boyunca beklemen gerekir. 
Eğer sen bu acıları yudumlamazsan, Allah sana zafer ve fethi vermeyecektir. Çünkü zafer, sabır iledir. 
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Şeyhu'l İslam İbn-i Teymiyye şöyle dedi: "Dindeki imamlığa ancak, sabır ve yakın ile ulaşılabilir." 

Hakkın anlaşılması, tevhid ve akide, sadık, sabırlı, bu yolun sıkıntılarına ve meşakkatlerine tahammül eden, eziyete alışkın, yorgunluğa hazır, bu anlayışı yeryüzüne tatbik edip ihya etmek için ölümden başka bir şeye razı olmayan insanlar bunu taşımazlar ise bu anlayış, akide ve tevhid hayal âleminde bir kukla gibi kalır ve üzerinde hayatın ruhu cereyan etmez. Bu anlayış ve akide, bazılarının temenni ettiği gibi nazari ve felsefi kalıplarla süslemekle veya pratiğin ruhundan ve hayata aktarılma realitesinden uzak cafcaflı konuşmalarla ikame olmaz. 

Muhakkak ki; İslam bugün, ciddiyete sarılmış, meşakkate susamış, yorgunlukla rahatlayan, sadık ve sabreden yiğitlere oldukça ihtiyacı vardır. Bunlar, merhalenin gereklerine sessizce tercüme oluyorlar... 
Sadece eylemi gerçekleştirme sesini işiten, yorgunluğun oturtamadığı, bıkkınlığın ulaşamadığı, mücadelenin emellerini bitiremediği büyük gayret, güçlü irade ve sadık nefis sahibi yiğitler... 

Ciddiyet ve çalışma için artık kollarını sıva. 
Yolunda şiddetine ve sarplığına sabret. Şöyle denildi; "her türlü belaya karşı sabrı, her türlü nimete karşı şükrü hazırlamayan ve zorlukla beraber kolaylığın olduğunu bilmeyen aciz kalır." 
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Yazıklar olsun nefsime! 

Cennetlere doğru giden kavmi barındıran himmet binasını yükseltmedi. 

Yaşıt hurilere, cennet ağaçlarının gölgesine ve kokusu 

etrafa yayılan cennet kokularına yürümedi. 
Kaybolmayıp Allah yolunda öldürülenlerin Rabbimin arşına şeref olsun diye 

Asılan altın kandillere doğru yürümedi. 

Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Küçük, büyük infak ettikleri her nafaka ve (Allah yolunda) aştıkları her vadi, mutlaka Allah'ın yaptıklarının daha güzeliyle onlara karşılığını vermesi için, onlar adına (ecir olarak) yazılmıştır. [Tevbe, 121] 

Taberi, bu ayetin tefsirinde Katade'den şunları rivayet etmektedir: "Allah yolunda ehlinden uzaklığını arttıran bir kavim, ancak Allah'a H, yakınlığını artırmış olur." [Taberi Tefsiri, C.14, S.565, Rivayet No: 17465] 

Tüm işler öncesinde ve sonrasında yalnızca Allah'ındır. Bizler sadece Allah'ın S kullarıyız. 
O'na kulluğumuzu yerine getirmek için çalışmaktayız. Allah'ın vadinin mutlaka gerçekleşeceğini bilmemiz ve hiçbir şüphe barındırmayan kati bir yakin ile buna inanmamız, kulluğun kemaliyetindendir. Lâkin bizler, Allah'ın bildiği bir hikmeti gereği bazen işin hakikatini idrak etmeyebiliriz. Bazen zafer, ibtila 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ve imtihan gereği gecikebilir. El-Azim olan Allah doğru söylemiştir. "Mü'minlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır." [Rum, 47] 

Allah S muvahhid kullarına zafer sözü vermiş ve yeryüzünde temkini sabredenler için kılmıştır. 
Önceki ümmetlere verilenzafer,sebatveyeryüzünde temkin, sabırları ve Allah'a olan tevekkülleri karşılığında gerçekleştiğinihaber vermiştir. Nitekim Allah S şöyle buyurmaktadır: "Hor görülüp ezilmekte olan kavmi (İsrailoğullarmı), toprağına bolluk ve bereket verdiğimiz yerin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Rabbinin İsrailoğullarma verdiği güzel söz, onların sabretmeleri karşılığında gerçekleşti. Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik." 
[Araf, 137] 

Allahu Teâla'nm Nebisi Yusuf'un Hl çektiği gurbet ve melikin sarayında başına gelenlerden sonra ulaştığı izzet ve yeryüzünde temkin, ancak sabrı ve takvası sebebiyle gerçekleşti. "Gerçek şu ki, kim takvalı olur ve sabrederse, şüphesiz Allah, iyilikte bulunanların karşılığını boşa çıkarmaz." [Yusuf, 90] 

Allah S kurtuluşu sabra bağlamıştır. Nitekim şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın, (sınırlarda) nöbetleşin. 
Allah'tan korkun. Umulur ki; kurtulursunuz." 
[Al-i İmran, 200] 
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Allah H dünyadaki güzel akıbetin sabredenler ve takva sahipleri için olduğunu zikretmiştir. "Şu halde sabret. Şüphesiz güzel akıbet, takva sahiplerinindir." 
[Hud, 49] 

Bizler yakinen biliyoruz ki; Allah'ın vaadi asla gecikmez. Meselenin ve sorunun kaynağı şudur: Bizler vaadin sadece bir türüne bakmakla kısıtlı kalıyoruz ki o da zahiri zaferdir. Oysa Allah'ın, nebilerine, resullerine ve mü'min kullarına vaadettiği yardım, bu olmak zorunda değildir. Aksine yardım, zayıf ve sarsılmış nefislerin fark edemeyeceği; daha başka suretlerde de tecelli eder. 

Bu şekillerden bazıları: 

Kureyş kabileleri, daha önce Ebu Talib'in kollarından ve onlarla beraber Beni Haşim'den olan mü'minleri üç yıl boyunca abluka altına alıp boykot etmek; onlara hiçbir şey satmamak ve kendilerinden hiçbir şey satın almamak üzerine ittifak etmişlerdi. 
O kadar ki; yiyecek olarak yerden yakaladıkları böceklerden başka bir şey bulamıyorlardı. Eğer Allah'ın rahmeti kendilerini bulmamış olsaydı mü'minler neredeyse helak olacaklardı. 

İşte Ashabu'l Uhdud! Ateşe atıldıkları halde dinleri üzerine pazarlık yapmayı kabul etmiyor. 
Allah yolunda ölümü tercih ediyor. Tağut, hendeklerini kazıyor, zebanilerine ve askerlerine mü'minleri ateşe atmalarını emrediyor. Bu noktada. 
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zayıflamaları ve kaçmaları yerine olağanüstü sürpriz geliyor. Hiçbir rivayette içlerinden birinin gerilediği ya da korktuğu ya da kaçtığı geçmemektedir. Aksine ateşe itilmeleriyle birlikte, onlarda atılganlık ve cesaret görüyoruz. Sanki o genç çocuk, onlar arasında cesaret ve sebatı yaydı. 
İşte onlar da onun peşinden gidiyorlar ve sanki ruhlarını dinleri için feda etmekten adeta zevk alıyorlar. Böylece galip olan onlardı. Dahası Allah H bunu "büyük kurtuluş" diye isimlendirmiştir: "Doğrusu iman edip salih amel işlemiş olanlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur." [Buruc, 11] 

Enes bin Malik % şöyle demiştir: "Amcam Enes bin Nadr, Bedir harbinden uzakta bulunmuştu. 
Bunun için O: 

-Ey Allah'ın Resulü! Müşriklerle yaptığın ilk muharebeden uzakta bulundum. Yemin olsun ki, eğer Allah beni müşrikler harbinde hazır bulundurursa ne yapacağımı Allah muhakkak insanlara gösterecektir! 
demişti. Uhud günü gelip Müslümanlar açıkta kalınca Enes bin Nadr; 'Allah'ım! Ben Sen'den şunlarm; yani sahabelerinin yaptıklarından (bozulma ve kaçmalarından) dolayı özür dilerim. 
Şunlarm; yani müşriklerin yaptıklarından da Sana sığınırım, dedi. Sonra (müşriklere doğru) ilerledi. 
Bu sırada Enes bin Nadr'a, Sa'd bin Muaz rast geldi. 
Enes bin Nadr ona: 
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-Ey Muaz'm oğlu Sa'd! Ben cennet istiyorum. Ve Nadr'm Rabbine yemin ederim ki, ben cennetin kokusunu Uhud'un berisinden hissedip buluyorum! 
dedi. Sa'd bin Muaz, Resulullah'a: 

-Ey Allah'ın Resulü! Ben Ibnu'n Nadr'm yaptığını anlatmaya muktedir değilim, dedi. 

Enes bin Malik şöyle demiştir: "Biz Enes bin Nadr'ı şehid edilmiş halde bulduğumuzda, onun bedeninde kılıç darbesi yahut mızrak izi veya ok saplanması olarak seksenden fazla yara bulduk. 
Müşrikler onun burnunu, kulaklarını ve diğer bazı uzuvlarını kesmek ve gözlerini oymak suretiyle müsle (azalarmı kesme) yapmışlardı. Bu sebeple onu hiçbir kimse tanıyamadı da ancak kız kardeşi onu parmaklarının ucuyla tanıyabildi." 

Yine Enes bin Malik dedi ki: "Biz şu ayetin Enes bin Nadr ile benzerleri hakkında indiğini düşünür yahut zannederdik: "Mü'minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (Şehid olmuştur). Bir kısmı da (Şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." [Ahzab, 23]" [Buhari, Hadis No: 2805-2806] 

Zaferin manalarından bu manayı Habbab'm Allah Resulü'ne g§ gelerek şöyle dediği hadiste de 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görüyoruz: " (İslâm'ın ilk günlerinde) Resulullah, Kâbe'nin gölgesinde kaftanını yastık yaparak dayandığı bir sırada kendisine (Kureyş müşriklerinin işkencelerinden) şikâyet ettik: 

- (Ey Allah'ın Resulü!) Bizim için Allah'tan zafer dileyemez misin? (Bunların zulmünden) kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin? dedik. 

Resulullah ff| şöyle buyurdu: 

- "Sizden önceki ümmetler içinde öyle kişiler bulunmuştur ki, müşrikler tarafından onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi bu çukura (başı meydanda kalarak) gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, başı üstüne konulur, ikiye bölünürdü de (bu işkence) o mü'mini dininden döndüremezdi. 
(Bir başkasının da) demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı da bu işkence o mü'mini dininden çeviremezdi." 

Hakkın düşmanı her ne kadar zorba olsa da, rakibine muamelede haddi aşsa da rakibine eziyet etmeye girişmeden önce kendisi çeşit çeşit manevi eziyetler ve psikolojik azap çekmektedir. 
Dahası bazen de; yapacağını yaptıktan sonra rahat edeceği bir mekan bulamıyor, mutluluğun tadını alamıyor. 

Bu nedenle Haccac bin Yusuf, Said bin Cubeyr'i öldürdüğünde çeşit çeşit psikolojik azap çekti. O 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kadar ki, uykunun tadını alamaz oldu. Uykusundan ürperti içinde uyanıyor ve Said'den bana ne! Diye haykırıyordu. Böylece tasa ve keder içinde öldü. 

Haçlı sancağını taşıyan kibirli tağut Amerika ile savaşımızda bundan iyice emin oluyoruz. 
Öyle ki; gücüyle, donanımıyla ve silahlarıyla büyüklenmesine karşın psikolojik çöküş ve manevi yıkım yaşıyor. Öyle ki bu yıkım, dağların üzerine dökülse dağlar yıkılırdı. 

Kur'an-ı Kerim'in Al-i İmran Suresi'nde bu gerçek ifade edilmiştir. Öyle ki; Allahu Teala şöyle buyurmuştur: "Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. Siz Kitabın tümüne inanırsınız, onlar sizinle karşılaştıklarında "inandık" derler, kendi başlarına kaldıklarında ise, size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki: "Kin ve öfkenizle ölün." Şüphesiz Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 

Size bir iyilik dokununca tasalanırlar, size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır." [Al-i İmran, 119-120] 

Ayrıca Allahu Teâla şöyle buyuruyor: "Allah, inkâr edenleri kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir hayra varamadılar. Savaşta Allah (yardımcı 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ve zafer nasip edici olarak) mü'minlere yetti. Allah çok güçlüdür, üstün ve galib olandır." [Ahzab, 25] 

Allah'ın, evliyalarına ve seçtiği kullarına hazırladığı kâmil hayatı ummak. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar." [Al-i İmran, 169] 

Kılıçla ölmeyen bir başkasıyla ölür 

Her ne kadar sebepler çeşidiyse de ölüm tektir 

Yukarıda bahsedilenlere binaen zaferin kapsamlı manası bizlere açıklanmış oluyor. Ve bizlerin, zaferi sadece kendi istediğimiz şekliyle sınırlandırmamız doğru değildir. 

Sebat etmenin ve cesurluğun sebeplerinden biri de -Felluce topraklarında gördüğümüz üzere-Allah Resulü'nün ff| bizlere, İslam dininin zaferinin alametlerindenbiriolarak,Nuhdönemindeyadarisaletin başmda korkulduğu gibi yeryüzündeki hiçbir kuvvetin mü'minlerin tümünü ortadan kaldıramayacağına dair verdiği haberdir. Çünkü Allah Resulü gH, şu sahih hadiste geçtiği gibi cihadm yeryüzünde aktif olarak devam edeceğini haber vermiştir: "Ümmetimden bir taife Allah'ın emirlerini ikame etmeye devam edecektir. 
Onlan yüzüstü bırakanlar ya da muhalefette bulunanlar kendilerine zarar veremeyecek. Nihayet Allah'ın emri onlar bu haldeyken gelecektir." 
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Zafer ve bu dinin akibeti Allah'ın Ü elindedir. Zira buna kefil olmuş ve vaadetmiştir. Dilerse zaferi verir ve üstün kılar, dilerse de zaferi geciktirip erteler. 
İşlerinde hakim ve habir olan O'dur. Eğer takdir edilmiş bir hikmetle onu geciktirirse bunda iman ve ehli için bir hayır vardır. Hak ve ehli hususunda Allah'tan daha kıskancı yoktur. "Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. 
(Bu,) Allah'ın va'didir; Allah, vadinden geri dönmez. 
Ancak insanların çoğu bilmezler." [Rum, 4-6] 

Şerefi ve yüceliği yiyebileceğin bir hurma zannetme Sabrı yalamadan şerefe ve yüceliğe ulaşamazsın 

Kudreti tecelli eden ve yüce olan Allahu S/ mü'minlere bazen zaferle lütufta bulunur bazen de onları imtihan eder. Onları bu nimetten mahrum bırakarak ancak kendisinin takdir ettiği ve bildiği hikmetler gereği kendilerine imtihanı tattırır. 

Bazen Allah , imtihan ile nimetlendirir, 

bu imtihan büyük olsa da 
Ve Allah bazı kavimleri de nimetlerle imtihan eder 

Ibnu'l Kayyım, Zadu'l Mead'da bu hikmetlerden bir kısmını saymış ve şöyle demiştir: "Bu hikmetlerden biri; bu (imtihana tabi tutulmak), resullerin alametlerindendir. Aynen Hırakl'in Ebu 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Süfyan'a dediği gibi. Zira o şöyle demişti: 'Ona karşı savaştınız mı?' Ebu Süfyan dedi ki: 'Evet.' Hırakl dedi ki: 'Aranızdaki savaş nasıl?' O (Ebu Süfyan) dedi ki: 'Bizimle O'nun arasında harb dönüşümlüdür; Bazen onlar zafer kazanır bazen de biz zafer kazanırız.' 
Hırakl dedi ki: ' İşte bu şekilde Resuller imtihan olunurlar daha sonra akıbet onlarmdır.'" 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; sadık mü'minin, yalancı münafıktan ayırt edilmesidir. Öyle ki Allah, Bedir günü Müslümanlara, düşmanlarına karşı zafer verip saygınlıkları yayılınca içlerinden Müslüman olmayan bazı kimseler onlarla birlikte İslam'a girdi. 
Bu nedenle de Allah'ın hikmeti, kullarından mü'min olanı münafıktan ayıracak bir imtihanı gerekli kıldı. Münafıklar bu gazvede başlarını uzattılar ve içlerinde gizledikleri şeyi konuştular ve sakladıkları ortaya çıkmış oldu. İşaretleşerek ifade ettikleri şeyler açıklık kazandı. İnsanlar kâfir, mü'min ve münafık diye açık bir şekilde gruplara ayrıldı. Mü'minler böylece kendi diyarlarında kendileriyle birlikte olan ve kendilerini terk etmeyen (başka) düşmanları olduğunu da bildi ve onlara karşı hazırlandılar, onlardan sakındılar. 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; eğer Allah H mü'minlere hep yardım edip düşmanlarına karşı her yerde onlara zafer verseydi, hep düşmanlarına karşı nüfuz sahibi ve galip kılsaydı bu sefer de mü'minlerin nefisleri haddini aşar, kibirlenir ve büyüklenirdi. 
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Eğer onlara yardım ve zaferi hesapsızca sunsaydı, halleri rızkı hesapsızca sunması halinde olacağı gibi olurdu. Zira kulları için bazen bolluk bazen darlık, bazen sıkıntı bazen rahat, bazen kısmak bazen geniş kılmaktan başkası uygun değildir. Kullarının işlerini, hikmetine layık bir şekilde düzenleyen O'dur. O, onlardan haberdardır, onları görendir. 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; veli kullarının ve hizbinin bollukta ve darlıkta, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeylerde, zafer kazandıkları ya da düşmanlarının kendilerine karşı zafer kazandığı hallerde kulluklarını ortaya çıkarmaktır. Eğer hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeylerde itaat ve kulluk üzere sebat ederlerse onlar O'nun hakkıyla kullarıdır demektir. Allah'a sadece bir ucundan; bollukta, nimet ve afiyet halinde kulluk edenler gibi değillerdir. 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; onları galibiyet, çokluk ve hezimetle imtihan ettiği takdirde (Allah'a karşı) boyun eğer, acziyeti hisseder ve itaat ederler. Bu da izzet ve zaferi gerekli kılar. Öyle ki; zaferin gelişi ancak boyun eğme ve acziyetini hissetmeyle olur. Allahu Teâla şöyle buyuruyor: "Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah'tan sakının, O'na şükredebilesiniz." [Al-i İmran, 123] Ve şöyle buyuruyor: "Ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendiripgururlandırmıştı." [Tevbe, 25] Allah H eğer bir kulunu yüceltmek, onu güçlendirmek ve ona yardım etmek isterse onu önce kırar. Ve onu güçlendirmesi ve yardımcı olup desteklemesi, Allah'a karşı boyun eğmesi ve gösterdiği acziyet ölçüsünde olur. 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; Allah S/ mü'min kullarına, kereminin yurdunda amelleriyle değil ancak imtihanlar ve sıkıntılarla ulaşabilecekleri konaklar hazırlamıştır. Onları bu konaklara ulaştıracak dertler ve imtihanlardan oluşan sebepler var etmiştir. Aynı şekilde yine bu konaklara ulaşmalarına vesile olan sebepler cümlesinden olan salih ameller işlemede kendilerini muvaffak kılmıştır. 

Bu hikmetlerden bir diğeri ise; nefisler, sürekli olan afiyet, zafer ve zenginlik nedeniyle azar ve dünyaya itimat eder. Bu ise, Allah'a ve ahiret yurduna yürüyüşünde ciddiyetini engelleyen bir hastalıktır. Eğer Rabbi, maliki ve kendisine rahmet edeni onun için saygınlık isterse ona sıkıntılardan ve imtihanlardan sebepler nasip eder ki bu, O'na hızlı yürüyüşü engelleyen hastalığa devadır. Bu imtihan ve sıkıntı, doktor konumundadır. Öyle ki; hastaya hoş olmayan ilacı içirir ve onun acı veren damarlarını koparır. Bunu da hastalıklara çare bulma adına yapar. 
Zira terkederse hastalıklar kendisine galebe çalar ve hastalıklar yok olmasına neden olur. 
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Bu hikmetlerden bir diğeri ise, şehidlik Allah katında, veli kullarının en yüksek derecelerindendir. Şehidler Allah'ın has kullarıdır ve kullarından yakınlaştırılmış olanlarıdır. Zira sıddıklık derecesinden sonra ancak şehidlik derecesi vardır. Allah S/ kullarından şehidler almayı(seçmeyi) sever. Onların kanları, O'nun sevgisi ve rızası için akar. Rızasını ve sevgisini nefislerine tercih ederler. Bu dereceye ulaşmak ise ancak düşmanın musallat olması gibi sebeplerin takdir edilmesiyle olur." (Allah ona rahmet etsin, İbn-i Kayyım'm sözü burada bitiyor). 

Allah |gj şöyle buyuruyor: "Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı (farz kılındı). Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. 
Allah bilir de siz bilmezsiniz." [Bakara, 216] 

İbnu'l Kayyım, el-Fevaid'de şöyle demiştir: "Bu ayette çeşitli hikmetler, sırlar ve kul için maslahatlar vardır. Eğer kul, hoşlanılmayan şeyin hoşlanılan şeyle gelebileceğini, hoşlanılan şeyin de hoşlanılmayan şeyle birlikte gelebileceğini bilirse, akıbetleri bilmediği için zararın sevindirici şey tarafından gelmeyeceğinden emin olmaz, sevindirici şeyin de zarar tarafından gelebileceğinden ümidini kesmez. Allah, bunlardan kullarının bilmediklerini bilmiş ve ona birçok şeyi gerekli kılmıştır. 
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Bunlardan biri; kul için, her ne kadar başlangıçta zoruna gitse de emre boyun eğmekten daha faydalı bir şey yoktur. Çünkü neticelerinin hepsi de hayır, memnuniyet, lezzet ve sevinçtir. Nefsi ondan hoşlanmasa da bu onun için daha hayırlı ve daha faydalıdır. Aynı şekilde onun için, nefsi istediği kadar onu istesin ve ona meyletsin; nehyedileni işlemekten daha zararlı bir şey yoktur. Zira bunun neticelerinin hepsi acı, hüzün, şer ve musibettir. 
Akim ayırdedici özelliği; ardından gelecek büyük lezzet ve çokça hayır nedeniyle basit acıya tahammül etme, ardından büyük bir acı ve büyük bir felaket geleceği için az bir lezzetten kaçınmadır. 

Bu ayetin sırlarından biri; kulun iyi sonu ummasından ötürü işini, işlerin sonuçlarını bilene teslim etmesini ve kendisi için seçtiğinden ve verdiği hükümden razı olmasını gerektirir. 

Bunlardan biri de şudur; Rabbine öneride bulunmaması, Rabbi'ne bir şeyi tercih etmemesi, bir ilmi olmadığı şeyleri Rabbi'nden istememesidir. 
Öyle ki; belki de kendisine zararın gelmesi ve helaki o şeydedir de o onu bilmez. Rabbine karşı hiçbir şeyi tercih etmemesi, aksine O'ndan kendisi için en iyisini seçmesini ve kendisini seçtiği şeyden razı etmesini dilemesidir. Onun (kul) için bundan daha faydalısı yoktur. 

Bunlardan biri; eğer işini Rabbi'ne ısmarlar, O'nun 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kendisi için seçtiğinden razı olursa Allah da onu, kendisi için seçtiği şeyde kuvvetle, azimle ve sabırla destekler, kulun kendisi için yapacağı seçim yüzünden maruz kalacağı afetleri ondan uzaklaştırır. Kulu için 'Kendisi'nin seçtiği şeyin -kul kendisi için kendisi seçim yapmış olsaydı bazılarına bile ulaşamayacağı- güzel sonuçlarından bazılarım kendisine gösterir. 

Bunlardan bir diğeri; çeşitli seçenekler üzerine yorucu düşüncelerden kendisini rahatlatır, kalbini bazı vakit bir engebeye tırmandığı, bazen de indiği değerlendirmelerle ve düzenlemelerle uğraşmaktan kurtarır ki; neticede kendisi için takdir edilenin dışına da çıkacak değildir. Oysa Allah'ın seçtiğine razı gelse, kader kendisine isabet ettiğinde, övülen, tebrik edilen, hoş karşılanan olarak kader kendisine isabet etmiş olur. Aksi takdirde ise kader başına geldiğinde kötülenen ve azarlanan kimse olduğu halde gelir. Çünkü bu, kendi seçimiyledir. Ve ne zaman onun yönlendirmesi gerçekleşir ve rızası onu şefkati ve lütfü ile kuşatırsa, o vakit bu imtihan olunan şahıs O'nun şefkati ve lütfü arasında olur. 
Lütfü, kendisini sakındığı şeyden korur. Şefkati de, takdir ettiği şeyin kendisine hafif gelmesini sağlar. Bir kul hakkında kader işlediğinde, onun başına gelen şeylerin işlemeye devam etmesinin en büyük nedeni, onun buna karşılık vermesindeki hileli davranışlarıdır. Onun için teslim olmaktan ve bir ölü misali kendisini kadere bırakmaktan daha faydalı bir şey yoktur. Zira yırtıcı hayvan leş 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yemeye razı gelmez." (Allah ona rahmet etsin, sözü burada bitti). 

Bana Allah için bir kuralı hatırlatır oldu 

Onların durumlarından dolayı gözyaşı akıyor Ey amcamın kızıl 

Allah'ın kitabı istemediğim halde beni cihada çıkardı Allah'ın yaptığına karşı mı geleyim? 

Eğer dönersem yaratıkların Rabbi beni geri getirtmiştir. 
Eğer Rabbime kavuşursam 

benim yerime başkasını ara kendine 

Ben sakat veya kör değilim ki, beni mazur görsün yahut yol bulamayan bir zayıf da değilim 

Taberi, Tarih'inde Ibn-i İshak'tan şöyle rivayet etmiştir: "Allah Resulü'nün |§ ashabından bir adam şöyle dedi: "Allah Resulü |§ ile birlikte; ben ve bir kardeşim Uhud'a katıldık. Yaralı olarak döndük. 
Allah Resulü'nün gf| nidacısı düşmana karşı çıkmak için nidada bulundu. Kardeşime şöyle dedim -ya da o bana dedi-: 'Allah Resulü |§ ile bir gazveyi mi kaçıracağız?' Vallahi üzerine bineceğimiz bir bineğimiz yoktu ve ikimiz de ağır yaralıydık. Allah Resulü gH ile birlikte çıktık. Benim yaram daha hafifti. Eğer yorulursa bir engebede onu taşıyordum ve bir engebede yürüyordu... Ta ki; Müslümanların vardığı yere vardık." 

Ebu'd Derda şöyle demiştir: "İmanın doruk noktası; hükme sabır gösterip kaderden razı 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olmaktır." İşte bu deva ile burada ve orada yayılan yaramızdan tedavi olabiliriz. 

Bu hakikatlerin anlaşılmasından sonra: Felluce savaşının direnişinin, tüm gücüyle sebatımn ve ayakta durmasımn ardında anlaşılması gereken manayı kavrıyoruz. Çünkü bu savaş bugün, İslam'ın ilk cephesindeki tek savaştır. Ve bu savaşta sebat ve sınır hatlarında ribat tutmak demek, küfür ve saldırıya karşı koyduğumuz ilk cepheyi korumak demektir. 

Düşmamn derinlere girdiğini ve şehrin meydanlarında dolaştığım, etrafında konuşlandığım görmemiz demek, zafer adına hedeflerim yerine getirdi demek değildir. Aksine düşmanla savaşımız, sokak ve şehir savaşıdır. Savunma ve saldırı taktikleri ve üslupları çeşit çeşittir. Çetin savaşların nihai sonuçları birkaç günde ya da birkaç haftada belli olmaz. Aksine, taraflardan birinin zaferi ilan tarihine kadar sürer. 

Nihai neticenin alınmasından önce İslam'ın evlatlarının mübarek Felluce hatlarında dimdik duran dağlar gibi sebat ettiklerini görmek göz aydını olarak yeter. 

Bu büyük savaştan doğan bazı önemli sonuçlara ve derslere bir değinmemiz iyi olabilir: 

Birincisi: Bu savaş izzet, onur ve gurur duygularını yeniden yaşattı. Ümmet, kendi evlatlarından kötü 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tehlikelere karşı tüm cesaretiyle, sebat ve azimle karşı koymaya güç yetiren bir grup olduğunu, bu grubun ümmeti yeniden canlandırmak için hazırladığı plan ve projelerinde dürüst olduğunu, bu uğurda evlatlarından ve komutanlarından birçoğunun kanını feda ettiğini kesin olarak bildi. 

İkincisi: Ümmet -zillet ve kırılma halinde olduğu bir vakitte- evlatlarından az bir grup ve az bir silah donanımı ile yeryüzünün efendilerine ve tağutlarma karşı koyabileceğini, kendilerine karşı mevzi alıp savaşabileceğini; bu şekilde düşmana büyük, acı hasarlar verdirebileceğini, onu acı yenilgi kadehinden içmeye mecbur bırakabileceğini anladı. 

Üçüncüsü: Felluce savaş topraklarını sonuna kadar açtı ve gerek Irak'm içindeki gerek de dışındaki İslam evlatlarının azimlerini harekete geçirdi. Topraklarına akan temiz kanlarıyla çok sayıda İslam evladını cihad masraflarını üstlenip küresel haçlı kampanyasını püskürtmek için cihada çıkmaya itti. Irak topraklarının çeşitli bölgelerinde çatışmalar ve savaşlar başladı. Ketibeler, gruplar kuruldu. Mücahidler düşmanın konvoylarım ele geçirmeye, devriyelerini avlamaya ve mevkilerine saldırılar düzenlemeye başladı. Irak topraklarının genelinde gördüğü çok sayıda zararı Allah'ın lütfuyla gördük. Bu fethin övünç sebeplerinden biri de cihad evlatlarının maneviyatlarının yükselerek 'modern savaş araçları' destanının, kendileri 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önünde parçalanması. Ve şu anda azimleri, acziyet ve korku kuruntularından kurtulmuş, ciddiyet ve amel sahalarına atılmış durumdadır. 

Dördüncüsü: Felluce savaşı, önemli askeri-stratejik bir zafer elde etmiştir. Zira herkes Amerika'nın askeri araç üstünlüğünün ve ordularının gelişmişliğinin ve hiç çatışmalara karışmadan; Amerikan askerinin canına mal olacak tehlikeli çatışmalara girmeksizin selametinin garanti altına alınmasını öngören askeri düzeninin farkında. Ancak Felluce bu dev donanımı, çok iyi hazırlanmış bir plana uygun bir şekilde; tedrici olarak çekti. Onu çabasını, enerjisini ve mühimmatını tüketen düzensiz ve sert sokak savaşlarına zorladı. Böylece Amerikan askeri ölüm ve helak ile hiç hesap etmediği şekilde yüzyüze gelir oldu. Amerikalılar sokaklara, caddelere inmek, evlere ve binalara girmek zorunda bırakıldılar. 
Düşman, mücahidlerin ateşine, pusularına açık hale geldi. Mücahidlerin manevra ve vurup kaçma kudreti kendilerini şok etti. Böylece bilmediği; yakın çatışmalara girmek zorunda kaldı. Bunun neticesinde onlarca; yüzlerce hatta daha fazla can ve araç kaybına uğradı. 

Beşincisi: Amerikan askeri idaresi büyük psikolojik yenilgiyi tattı. Bu savaşın sürücüsünün ve planlayıcısmm kim olduğu, toptan köklerinin kazınacağı kapsamlı bir soykırım savaşma girmek zorunda kalsalar bile mücahidleri hiçbir tür 


38 






İŞTE BU ŞEKİLDE RESULLER İMTİHAN OLUNURLAR DAHA SONRA AKIBET ONLARINDIR 


caydırıcının durduramayacağı açıkça belli oldu. 
Cihadçı akıl, Amerikan-küresel savaş planları karşısında büyük bir soruna dönüştü. Felluce'de yaşanan direniş ve sebat kahramanlıkları düşman komutanların maneviyatlarını zayıflattı, kendilerinde moral bozukluğuna, can sıkıntısına ve manevi telaşa yol açtı. Kendilerini beklemekte olan ise Allah'ın izniyle daha beter ve daha acıdır. 

Altmcısı: Felluce, sebatı ve metaneti ile riddet, nifak ve işbirlikçilik yüzlerinin maskesini düşürdü. Mürted Allavi hükümetinin büründüğü hile elbisesini çıkardı, Iraklılann maslahatım istediği, kanlarının durması, savaşlardan, felaketlerden uzak tutulmaları için kurulduğu ve memnuniyetlerini kazanabilme tasasını taşıdığı yalanmı ortaya koydu. Soma insanlarm hepsi onun, Felluce'ye savaş kararım uygulamak için koşuştuğunu ve 'terörle mücadele' ve 'ulusal maslahat' adı altmda ellerim bu temiz şehrin evlatlanmn kanma bulandırdığını, binlercesini öldürdüğünü, on binlercesini yerlerinden ettiğini, yıkım, tahrip, namuslara geçilmesi, malların yağmalanması operasyonlarına liderlik ettiğini görüverdi. 

Yedincisi: Bu savaş, kahrolası Rafızilerin çehresinin çirkinliklerini örten sahte maskeyi düşürdü. Öyle ki kinleri nedeniyle bu savaşa daldılar, küfür ve zındıklık imamı Sistani'nin onaması ile açık bir alçaklıkla Felluce'ye karşı gerçekleştirilen askeri operasyona katıldılar. 
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Öldürmede, yağmalamada, tahripte, sivil çocuk, kadın ve yaşlıların öldürülmesinin mubah kılınmasında büyük payları vardı. Dahası iğrenç nefisleri onları büyük suçlar işlemeye itti. Allah'ın güvenli evlerini basmaya ve hürmetini çiğnemeye, duvarlara şeytanları Sistani'nin resimlerini asıp kinle şöyle yazmaya başladılar: 'Bugün topraklarınız, yarın namuslarınız.' 

Şu bilinmelidir ki putçu muhafızların yüzde doksanı kindar Rafızilerden ve sadece yüzde onu Peşmerge Kürt kuvvetlerinden oluşmaktadır. 

Rafıziler hakkında alimlerden şu sözü diyen ne de doğru demiştir: "Onlar, Yahudilerin mecusi topraklarında ektiği Hıristiyanlık tohumlarıdır. 

Sekizincisi: Bu savaşta, cihad düşmanlarının gizli planları ortaya çıktı. Düşmanın arka saflarında çeşitli askeri katılımların olduğu belli oldu. Zira 800 İsrail askerinin savaşa katıldığı anlaşıldı. Onlara 18 de haham eşlik etti. Kendi gazetelerinin ve medya organlarının verdiği haberlere göre içlerinden çoğu öldü. Aynı şekilde Ürdün askeri katılımı; Ürdünlü subayların şehre yapılan askeri baskına ve plana iştirak ettikleri de ortaya çıktı. Bu da herkesin kesin olarak Felluce'nin, gerek kafirlerden gerek mürtedlerden din düşmanlarının uykularını kaçıran cihadi bir üs olduğunu anladıklarının delilidir. 
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Dokuzuncusu: Bu onurlu savaşın neticelerinden biri de; cihad evlatlarının damarlarında kanın yenilenmesi, cihadi amelle ulaşılması istenen hedeflerine ve belirlenmiş planlarına doğru yükselme yönünde gayretlerinin artmasıdır. Bu savaş ayrıca komutanlardan yeni bir nesil, yeni enerjiler ve tecrübeler ortaya çıkarmıştır. Ki onlar olaylardan ibret almakta, deneyimler, uygulamalar ve kazanımlar üzerinde derince düşünmektedirler. 
Çizili yola kendilerini azimle vermektedirler. Onları savaşın zorlukları eğitmiş ve sağlam bir kalıba sahip olarak çıkarmıştır. 

Seyyid Kutup (Allah ona rahmet etsin) Fi Zilali'l Kur'an'da şöyle der: "Allah yolunda cihadda çekilen sıkıntılar ve her seferinde ölüme maruz kalmak, nefsi bu korkunç tehlikeyi küçük görmeye alıştırır. Ki bu tehlike, kendisinden sakınmaya çalışırken çok kere insanların canlarına, ahlaklarına, dengelerine ve değerlerine mal olmaktadır. 
Bu, kendisine alışan kimse için ise ister ondan kurtulsun ister kurtulamasm çok önemsiz bir tehlikedir. Her seferinde onunla Allah'a yönelmek, tehlike sırasında inşam elektrik şokunu tasavvura yaklaştırır. Bu, kalpler ve ruhlar için saflık, paklık ve salah adına yeni bir şekillendirmedir. Sonra bunlar, insan toplumunun tümünün, mücahidlerin elinde bulunan komutanlığı yoluyla ıslahı için zahiri sebeplerdir... Onlar ki kendilerini tüm dünyevi arazlardan ve dünyanın süslerinden soyutlamış. 
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Allah yolunda ölüm tehlikesine atılırken dünya kendilerine önemsiz gelen ve kalplerinde kendilerini Allah'tan ve rızasını kazanmaya çalışmaktan başka bir şey bulunmayan kimselerdir. 

Liderlik böylesi ellerde olunca yeryüzünün tamamı ıslah olur, kullar ıslah olur. Bu ellere, liderlik sancağını küfre, sapıklığa ve fesada teslim etmek ağır gelir. Zira bu sancağı kendileri kanlar ve canlarla satın almıştır. Sırf onu teslim alabilmek için tüm değerli ve pahalı şeyleri feda etmiştir. Bunu da kendi nefisleri için değil Allah için yapmışlardır. 

Sonra cihad, bütün bunlardan başka, Allah'ın kendilerine iyilik dilediği kimselere, kendi hoşnutluğunu ve hesapsız ödülünü elde etsinler, kötülük dilediği kimselere de hak ettikleri gazabına ve azabına uğrasınlar diye gerekli vasıta ve aracı hazırlaması demektir." [Allah ona rahmet etsin, sözü burada bitti]. 

Onuncusu: Seçkinlerin şehid olması. Öyle ki mü'minlerden bu grup, yolunun şehid evlatlarının kanıyla çizilmiş olmasıyla onurlandı, önde gelen komutanlarının ve kadrolarının ilk hatta bulunmasıyla şereflendi. Eğer bu, bir şeye delalet ediyorsa delalet ettiği şey; cihadın evlatlarının samimiyetine, tevhidin ve akidenin gerektirdiklerinin yerine getirilmesi için tüm azimlerini ve gayretlerini ihlasla ve samimiyetle 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ortaya koymalarıdır. Bir diğer iyi alameti de Allah'ın içlerinden en hayırlı ve en seçkinlerini kendisiyle buluşma için seçmesidir. Umup talep ettikleri gibi kendilerine şehadet ve rızasını kazanmayı yazmış, onlara vaadini gerçekleştirmiş ve sözünü tutmuştur. 

Bu, onların salih selefinin halidir. Zira onlar da kendilerinden sonra gelenlerin hayatı aşırı istedikleri gibi ölümü aşırı isterlerdi. Şehadet onların en büyük temennisiydi. Onlar, Allah yolunda öldürülmeye sevgileriyle meydanlara koşuşuyorlardı. Öyle ki savaşların tümünde şehid olan sahabelerin oranı %80'e ulaşmıştır. 

Yemame savaşında şehid olan muhacir ve ensarm sayısı şehidlerin toplam sayısının yarısından fazlaydı. Yemame savaşında o vaktin kurralarmdan. 
Kur 'an hafızlarından ve alimlerinden şehid olanların sayısının 300 olduğunu hatırlamak dahi aslında bize yeter. Bir rivayete göre ise sayıları 500'dür. Yani tek bir savaştaki kurranm oranı %25. Bir diğer rivayete göre ise %45'tir. Bu ise oldukça yüksek bir orandır. 

Sahabelerle Jf& ilgili kaynakları araştıranlar onlardan her beşinden sadece birinin yatağında vefat ettiğini dördünün ise cihad meydanlarında şehid olduğunu görür. Bu duruma bakıldığında ilk hicri yüzyıldaki fetihlerin müthiş hızından, sebatından ve devamından ötürü hiç de şaşmamak gerekir. 
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Burada kahraman mücahidlerimizin sebatını tebrik etmemiz, Allah'ın H, Felluce'de Amerika'ya ve işbirlikçilerine karşı savaşlarında kendilerini kuşatan; kerametler ve Rabbani lütuflardan oluşan nimetlerinden basit bir kısmı zikretmek de yerinde olacaktır. Zira bu nimetler sebatlarına vesile ve durumlarına bir yardım mesabesinde idi. 

Bunlardan biri: Savaşın üçüncü günü; Felluce'nin semtlerinin yoğun ve şiddetli bir şekilde bombalanmasının ardından mücahidler uyandıklarında Amerikan araçlarım ve tanklarını caddelerde, yollarda ve sokaklarda gördüler. Ve savaş meydanında karşılarına, Ebu Azzam, Ömer Hadid, Ebu Nasır El-Libi, Ebu'l Haris (Muhammed Casim El-İsavi) önderliğinde İslam ehlinin efendileri çıktı. 
Ve daha başka kahramanlar da çıktı ve işgalcileri Felluce'nin etrafından kovdular. Silahları ise sadece biksi ve kaleşnikoftu. 

Amerikalılardan çok fazla sayıda ölen oldu. Hatta içlerinden çoğu savaştan kaçıp Müslümanlardan bazılarının evlerine saklanmışlardı. Mücahidler başlangıçta Müslümanlara eziyet verme korkusundan bu evleri basmaktan çekiniyorlardı. 
Amerikan askerlerinin bu evlerde mevcut olduklarından emin olduktan sonra ise girdiler ve onları tırsmış, saklanır halde buldular. Allah'ın lütfü ve nimetiyle kendilerini bok böcekleri ve sinekler gibi öldürmeye başladılar. 
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Savaştan birkaç gün sonra komutanlardan biri, Ömer Hadid ve Ebu'l Haris (Casim El-İsavi) kardeşe; kurtulup dışarıda çalışmaları için güvenilir bir yol ayarlamasının ardından sakallarını kesip Felluce'den çıkmalarım teklif etti. Ancak bu iki kahraman şöyle diyerek bu teklifi reddettiler: "Vallahi şehirde sebat eden tek bir muhacir var olduğu sürece çıkmayacağız." İkisi de şehid düşene kadar savaştılar. Allahu Teâlâ onlara rahmet etsin ve şehid kulları arasında kabul etsin. 

Bunlardan bir diğeri: Bazı kardeşler günlerce açlıktan kıvrandılar. Allah'a gg, karşı hüsnü yakin besleyip O'ndan ummalarının ardından büyük bir karpuz buldular. Karpuzu kestiklerinde çok güzel; kıpkırmızı olduğunu gördüler. Günlerce onu doya doya, Allah'a hamdederek ve şaşarak yediler. 
Hatta onun gibisini dünyada hiç tatmadıklarına hükmettiler. Bilindiği gibi ne o vakit karpuzun vakti ne de o yer karpuzun yeriydi. 

Bunlardan bir diğeri ise: Kardeşler yiyecekleri ve içecekleri hususunda çok sıkıntı çektiler. Hatta içme suyunu kaybettiler ve büyük bir kıtlık içinde kaldılar. O kadar ki ağızlarında ve dudaklarında mantar çıkmaya başladı. Susuz kalan içlerini biraz da olsa serinletecek birkaç damla su aramaya karar verdiklerinde bir eve girdiler ve bu evde garip bir şekilde yan yana dizilmiş üç su tulumu buldular. 
Bu tulumları gördüklerinde çok şaşırdılar. Zira 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ne Felluce'de ne de Irak'ta bu şekilde güzel ve acayip tulumlara su konduğu görülmüştü. Suyu tattıklarında ise onun dünya suyundan olmadığını anladılar. Susuzluklarını giderene kadar ondan içtiler. Ardından da dünyada onun gibisini hiç içmediklerine dair yemin ettiler. 

Bir diğeri ise: Muhammed'in |§ yarımadasından bir kardeş keskin nişancı kurşunuyla beyninden vuruldu. Öyle ki kurşun alnından girdi ve kafasının arka tarafından çıktı. Beyninin parçaları sağ omzuna saçıldı. Kardeşler yanma koştular ve dağılan parçaları toplayıp yerine geri koydular. Yara aldığı yeri bağlayarak onu öyle bıraktılar. Birkaç gün sonra kardeş iyileşti. Şu anda yaşıyor ve bir sıkıntısı yok, sadece dilinde; konuşmasında bir ağırlık söz konusu oldu. Allah'tan onun ve diğer kardeşlerin amellerini kabul etmesini diliyoruz. 

Misk kokusuna gelince... Misk kokusu nedir sen bilir misin? Öyle ki misk kokusu mücahidlerin cumhuru tarafından mütevatir nakil halini almıştır. 
Çok sayıda kardeş şehidlerden ve yaralılardan - Allah hepsini de kabul etsin- güzel kokular yayıldığından bahsetmiştir. 

Bunlardan biri de kahraman kardeş Ebu Talha El-Beyhani'nin başına gelendir: Öyle ki derin bir şekilde yaralandığında (Allah ona rahmet etsin) kendisinden çıkan güzel koku her tarafa; hatta bazı yollara kadar 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yayıldı ve birçok kardeş bu kokuyu aldı. Sonra da şehid oldu. (Öyle olduğuna inanıyoruz, Allah en doğrusunu bilendir, kendisini Allah'a karşı temize çıkarmıyoruz). 

Sebat ve mutmain olmaya iten sebeplerden biri de şudur: Bu büyük savaşa katılanlardan birçoğu çatışmalar kızışıp şiddetlendiği esnalarda at kişnemeleri ve kılıç sesleri duyduklarını söylediler. 
Kardeşler bu durum karşısında defalarca şaşkınlığa düştüler. Öyle ki ensar kardeşlerine Felluce yakınında atlar olup olmadığını sorar oldular. Ensar ise kesinlikle olmadığı cevabı vererek bölgede böyle atların asla bulunmadığını vurguladılar. Öncesinde de sonrasında da hamd Allah'a mahsustur. 

Ahmed Müsned'de, El-Hakim'de Müstedrek'te Ebu Musa'nın kardeşi Ebu Burde bin Kays'tan şöyle dediğini rivayet etmiştirler: Allah Resulü gf| şöyle buyurdu: "Allah'ım ümmetimin sonunu kendi yolunda öldürülmek ve ta'un ile kıl. 

Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. 
Allah'ın kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki onlara hiç bir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir." [Al-i İmran, 169-170] 
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Ya kral olarak yaşa ya da onurlu öl, 

Eğer kılıcın kınından çekilmiş olarak ölürsen 

o vakit mazursun. 

Bu, mübarek Felluce topraklarındaki sebat ve direnişin meyvelerini, neticelerini özetleyen hızlı bir göz atıştı. Elde edilen başarıların çok faydaları ve önemli getirileri bulunmaktadır. Bunu da olayları ve konuları derince düşünen insaflı kişiler idrak edip anlayabilir. 

Ey İslam ümmeti! 

Birbiri ardınca yaralar ve darbeler aldın. Seni kötürüm kılan hastalıkların ve dertlerin ise ancak cihad sancağına bağlı tevhid ile tedavi olabilir. 

Ne zaman cihad etmek ve cellattan kurtulmak için doğru kararını alacaksın? Bugünkü çatışmalar sakinleşip yatışacak değil. Nebimiz f§, Allah yolunda gazveye çıkan hiçbir seriyyeden geri kalmamayı temenni etti. Aksine her vakitte gazveleri ve cihadı devam ettirmek O'nun |§ fiilindendir. 

Sizlere Ahzab gazvesinden sonra Cibril Ut ile Allah Resulü |§ arasında geçen ve Buhari'nin rivayet ettiği şu hadisi hatırlatıyorum: "Allah Resulü gH (Hendek harbinden) (Medine'deki evine) dönüp geldiğinde, silahını çıkarıp yerine koymuştu. Bu sırada Cibril §İt Peygamber'e geldi de: 'Silahı 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bıraktın mı? Vallahi melekler henüz silahlarını bırakmadı. Haydi, beraberindekilerle birlikte Beni Kurayza'ya doğru yola çık. Ben senin önünden ilerleyeceğim; onların kalelerini sarsıp kalplerine korku atacağım.' Cibril, meleklerden oluşan alayı ile ilerledi. Allah Resulü |§ de muhacirlerden ve ensardan oluşan alayı ile O'nun §İb ardından ilerledi." 

Ey Müslümanlar! Nasıl oldu da şu durum size öyle önemsiz geldi? Din kardeşlerinizin başına çeşit çeşit azaplar geldiğini, öldürüldüklerini, yıkımlara maruz kaldıklarını (evlerinin barklarının yıkıldığını) görmüyor musunuz? Siz ise bu sırada ailelerinizin yanında mallarınızla yurtlarınızda güven içinde yaşıyorsunuz! Bu nasıl oluyor? 

Kanlarımızı akan gözyaşlarımızla birleştirdik 

Bize atılacak şeylere maruz kalacak bir yerimiz kalmadı Savaşın ateşi , keskin kılıçlarla şaha kalktığında kişinin en şerli silahı akıttığı gözy aşlarıdır Haydi Ey İslam'ın evlatları! 

Arkanızda, tozu hayvanların ayaklarına ulaştıracak olaylar vardır. 

Her uyuyanı uyandıran bu kadar taksirata rağmen gözler nasıl doyasıya uyur 

lrak'taki kardeşleriniz alevlerin içinde veya savaşın ortasında kurbanlarını feda ediyorlar 

Rumlar onları zilletle zehirlerken sizler, barış içinde alçaklığın kuyruğunu taşıyorsunuz 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"Allah, emrinde galib olandır, ancak insanların çoğu bilmezler." [Yusuf, 21] 

Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. 
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